
 

  

 

 

Lacht nor mij  

Ik heb hier nog een foto van een tijdje 

geleden.  

Getrokken bij ons bomma beneden. 

’s Morgens gemaakt op mijn 5de verjaardag 

Helemaal aan’t flippen op ’t cadeau dat al lang 

klaar lag. 

Niet goed bewust van hoe de wereld in 

mekaar zat. 

Buiten spelen, kampen bouwen,  

’s zondags naar het zwembad,  

‘t Eten altijd klaar als Tiktak in ’t begin was. 

 

Dat was het enige waar dat ik als kind over in 

zat. 

Met ’t veloke gaan rijden, jongens opvrijen 

’t Leven zo schoon, alle dagen zoemen zoals 

de bijen. 

De wereld was niet groter dan de wijk waar 

dat ik cruisde. 

De afwas al eens doen, de poes die ligt te 

soezen. 

Zo fier dat je was, je was er toch al 9! 

De wereld uw oester, dat is hoe dat jij dat 

beleefde. 

Honger onbekend en hoe kon jij dat weten dat 

op een andere plek 

kindjes al eens vochten om wat eten. 

 

Refrein: 

Lach naar mij, ‘k lach terug naar u,  

paradijs op aarde dat besef je nu. 

Nergens niet beter. Ben je mee met mij? 

De wereld gaan genezen, alle kindjes blij! 

Lach naar mij, ‘k lach terug naar u, 

 

 

paradijs op aarde dat besef je nu. 

Allemaal tesamen op de eerste rij 

die betere wereld begint echt bij u 

Maar op een mooie dag vallen de schellen van 

je ogen,  

gedaan met schone schijn, de kleur van 

regenbogen. 

Een deuk in je vertrouwen en het goeie van de 

mensheid. 

Een foto van een kindje zonder mama in een 

bloedbad,  

Dat is niet juist, dat kan ik niet toestaan! 

Twaalf jaar, een rebel,  

dat onrecht trek je je aan. 

 

Daar gaan wij iets aan doen, daar gaan wij 

tegen ingaan, 

vechten voor de rechten van het kind,  

een beter bestaan. 

 

Vooraleer je ’t weet is je jeugd weggevlogen, 

gedaan met de strijdlust, gedaan met gaan 

betogen. 

Een eigen huis, een eigen zwembad 

’t Leven zit mee, is ’t niet tijd dat je iets terug 

gaf? 

 

Refrein: 

Hey, yo, mensen ik ben jullie niets aan ’t 

opdissen, 

‘k ben gewoon mijn eigen geheugen aan ’t 

opfrissen

 


