
   

  Iedereen directeur! 

 

Iedereen directeur! Weetjes: Scholen wereldwijd: 

In het ene lokaal zijn de etuitjes uitgestald, de boeken over de tafel verspreid. In het andere 

overheerst de orde met brandschone tafels en strakke uniforms. Hoewel de basis steeds gelijk is, is 

geen enkel klaslokaal hetzelfde. Leraren over de hele wereld proberen daar elke dag weer hun 

leerlingen iets bij te brengen. In vijftien jaar tijd is het aantal kinderen dat niet naar een basisschool 

ging, gehalveerd van 100 naar 57. Een blik op klaslokalen over de hele wereld: 

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/01/zo-zien-klaslokalen-er-wereldwijd-uit  

 

Achtergrondinfo Scholen wereldwijd:  

 

DIA 1 

In de Verenigde Staten maken ze op de scholen veel tijd vrij voor sport. De schooluren zijn ook 

korter. In de namiddag krijgen kinderen tijd voor hun hobby’s. 

 
Wikimedia  

 

DIA 2 

In Finland werken de scholen zonder punten. De schooldagen beginnen ook later en duren minder 

lang. Er wordt veel tijd gemaakt om buiten te spelen. De Finse scholen zijn verplicht om de leerlingen 

een lunch, tussendoortje en speciale dieetmaaltijden aan te bieden. Het schooleten is een deel van 

het leerplan van de scholen. De bedoeling is niet alleen gezond en voedzaam eten aan te bieden 

maar ook eetmanieren te leren en de scholieren met de Finse eetcultuur kennis te laten maken. 

Finland was het eerste land in de wereld dat een wet over kosteloze maaltijden in de scholen 

aangenomen heeft. De wet werd in 1948 van kracht en daarna had iedereen vanaf de kleuterschool, 

op de basisschool tot en met de middelbare school recht op gratis eten op school. Tegenwoordig 

genieten dagelijks ongeveer 900 000 scholieren en studenten in Finse scholen van een gratis 

maaltijd  

   
Wikimedia Commons 

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/01/zo-zien-klaslokalen-er-wereldwijd-uit


   

  Iedereen directeur! 

 

DIA 3 

In deze Rode Kruis school in Gambia zitten de kinderen met heel veel in de klas en alle  leeftijden 

door elkaar. 

 
Wikimedia: Red Cross School in Gambia by Lars Curfs 

 

DIA 4 

In Engeland zijn sommige scholen heel streng en duur. De leerlingen moeten heel hoge punten halen 

en dragen een uniform. Ze krijgen niet veel tijd om te spelen. 

 

 
 

DIA 5 

In Japan krijgen de kinderen elke week een aardbeving - oefening. Ze moeten dan buiten gaan zitten 

met een kussen op hun hoofd om zich voor te bereiden op mogelijke aardbevingen. De kinderen 

hebben lange dagen les.  

 
Wikimedia: KanazawaSchoolchildren by Rei 



   

  Iedereen directeur! 

 

DIA 6 

In Angola kunnen niet alle kinderen naar school. De kinderen die wel gaan, krijgen vaak buiten les 

omdat ze geen gebouw hebben om binnen te zitten. Ze moeten het stellen met een slecht bord en 

zonder schrijfgerief. 

 
Wikimedia Commons 

 


